
 

 

 

 

 

  

Nr. 2      2019-2020 

Winter in Kapelle 

Dat is wind, wind en … nog eens wind!  

Dat is regen, regen en … nog eens regen! 

Waar blijven die witte vlokken en de vrieskou?. Wij willen sneeuwmannen 

maken en glijden op het ijs en met de slee gaan glijden en … 

Maar het zit er (nog) niet in, dus maken we ons klaar voor de gekste dagen 

van het jaar en dat is carnaval! 

De voorbije weken zijn druk geweest: 

Voor Kerstmis de ‘Warmathon’, waar we heel wat lopers en bezoekers 

mochten ontvangen met een mooie opbrengst van     € 2250  

voor Bagaya in Senegal! Heel veel dank voor jullie bijdrage! Ook de 

organisatie en de hulp van en door de leerkrachten mogen eens in de 

bloemetjes worden gezet! 

De leerlingenraad draait op volle toeren en dat heb ik aan den lijve mogen 

ervaren! De dag van de directeur was een super verrassing … De leerlingen 

hadden me goed liggen met hun verhaaltje ‘Er loopt water langs de muur in 

de turnzaal’ en nog had ik het niet door … Muisstil in de turnzaal (dat moet je 

kunnen met 200 leerlingen) en dan een daverend applaus!!! En dan die 

mooie liedjes, dansjes, teksten …. Ik ga er nog lang van genieten!  

Ook het oudercomité wil ik langs deze weg nog eens bedanken voor de fijne 

attentie! 

En dan nu … zingen en feesten en dansen en gek doen! 

“Zet de maskers maar op en verberg nu je kop! Zodat niemand kan zien of je 

Jan bent of Trien!” 

Een fijne vakantie! 

 

Juf Ingrid 

 



 

  

Het is feest! 

Want onze eersteklassers kennen al hun letters!  

Daarom houden we een heus letterfeest samen met de 3de 

kleuterklas.  

We houden een letterspeurtocht, een letterbingo en zingen 

een letterlied! 

‘We zijn vandaag zo blij, want de juf is trots op mij. Ik ken 

mijn letters allemaal en zo maak ik een verhaal!’ 

 

Vrijdag, 14 februari mochten we even kennis maken met de schrijfster Kim Crabeels. 

Toen we aankwamen, stond er een groot cadeau op het podium. Spannend! 

Kim schrijft leuke kinderverhalen. Een illustrator maakt mooie tekeningen bij haar 

verhaal. 

Haar zoontje Magnus is haar inspiratiebron. 

Soms verzint ze een verhaaltje over Magnus.  

Even later gebeurt dit dan echt met haar zoontje. 

Grappig, nietwaar?! 

Tijdens het zwemmen borrelen de leukste ideetjes in haar hoofd. 

Zo schreef ze al een boek over diertjes die tijdens een feest kakataart eten. 

Mmmmjammmie! 

Ze schreef ook een verhaal over de struisvogel. 

Ze vertelde ons over de Blobvis. 

De Blobvis is een kleine slijmbal. 

Hij is de lelijkste vis ter wereld! 

Hij wordt bedreigd door de mens.  

We genoten van deze uitstap! 

In de bib gaan we zeker op zoek naar haar verhaaltjes! 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2019 hebben we afgesloten met een gigantische warmathon. We zijn super 
trots dat we zoveel centen hebben opgehaald voor Bagaya. 
 
Tijdens de winterstop hebben wij, zoals menige voetbalploeg, ook een 
transfer geregeld. Juf Sylvie speelt nu in de spits bij het 2de leerjaar terwijl wij 
plaats hebben gemaakt voor een oude rot en spelverdeler: juf Sofie! Play off 
I halen wordt nu echt een makkie… 

De vogeltjes zijn we ook dit jaar niet vergeten. Eind januari hebben we een 
heleboel lekkers omhoog gehangen om ze zo wat makkelijker te kunnen 
tellen. 

Daarnaast hebben we al eens kunnen proeven om de oudste kriebels te 
mogen zijn, hebben we onze kunsten (in de zeer ruime betekenis van het 
woord) op het ijs kunnen tonen, zijn we Amerikaanse spelletjes gaan spelen 
en doen we stevig verder binnen de klas.  

Hoog tijd voor een weekje verlof zodat we fris aan de start staan van het 
Vlaamse wielervoorjaar! 

 

We hebben in de klas geleerd over duurzaamheid. Daar hadden we een toets 

over en die was niet zo gemakkelijk. Daarna leerden we over de provincies van 

België. Op vrijdag is het carnaval. Iedereen mag mooi verkleed naar school 

komen en we kregen een aantal opdrachten om een sterrenschool te worden. 

Iedere kriebel moest een masker of een gekke hoed op hebbe. We moesten 

ook allemaal slingers maken. Die moet dan helemaal rond de turnzaal passen. 

Iedereen moet ook Dans DJ dans kunnen zingen en dansen en er mogen niet 

te veel kriebels afwezig zijn. Het wordt vast een superleuke dag! 

 



 

 

De sneeuw, wat was dat lang geleden. 

We kwamen aan in Italië en de meesten dachten: 

‘Eindelijk uit die bus en direct in mijn bed!’ 

Maar nee, eerst was het van uitladen, eten en dan de kamers. 

Dan de eerste les, 

De botten aan (met veel moeite), naar de piste. 

Sommigen dachten: ‘Eitje!’ 

Maar de meesten dachten: ‘Ja, Ik voel het al, ik ga meer op mijn gezicht vallen dan 

wat anders.’ 

Terug in het hotel, snel eten, zo’n 7 gerechten per dag.  

En daar gaan we weer. Skiën tot we erbij neervallen. 

Iedereen is wat moe, maar ach er was sneeuw en dat is wat telt! 

Wat hadden we een pret! 

Maar toen, helaas, het fantastische avontuur was voorbij. 

Iedereen hielp met inladen (met tegenzin). 

Dan was daar het pijnlijke afscheid. Instappen en weg. 

We reden steeds verder weg van onze leukste vakantie ooit! 

Maar wat altijd blijft, zijn de herinneringen aan Italië! 

We vergeten dit nooit. 

(Geschreven door Klara, 6b) 

 


